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Gilze en Rijen, mei 2025 

Heemtuin 
Bezoek op zondag 1 juni aanstaande onze  heemtuin in lentesfeer. 
Van 13.30 uur tot 16.30 uur is deze weer geopend. De tuin heeft 
vorig jaar een ware metamorfose ondergaan. Nieuw ingerichte 
perken en paden, herbouwde karkooi en afhang, verantwoord 
regenwaterbeheer en een imposante poort met molensteen. 
Grote veranderingen waarbij meteen ook duurzaamheid en 
klimaat hoog in het vaandel staan.   

 

Tentoonstelling  

 
Boven het granieten aanrecht de bakjes voor zand, zeep en soda 
‘Bevrijding en wederopbouw’ weer te bezichtigen 
‘Bevrijding en wederopbouw’ heet de huidige tentoonstelling van historische vereniging Heemkring 
Molenheide. Zondag 1 juni is deze expositie weer te bezichtigen in het heemerf in Gilze. Je komt er 
heel veel foto’s en allerlei voorwerpen uit die periode tegen. Zoals het keukentje van net na de oorlog. 
Ook is er een apart hoekje ingericht als herinneringsplek voor de 88 oorlogsslachtoffers uit onze 
gemeente. 
 
De pannen staan op een rekje. Geblokte gordijntjes 
bedekken de keukenkastjes. Boven het granieten 
aanrecht zien we bakjes voor zand, zeep en soda. 
Afwassen ging met de hand. Soms met water uit de put, 
omdat er nog geen leidingwater was. En de kachel 
waarop de mensen kookten zorgde vaak ook voor de 
enige warmte in huis. Daarom zat op koude dagen het 
hele gezin rondom het gloeiende apparaat. De hitte was 
ook handig om het strijkijzer op te verwarmen en de 
onderbroeken te drogen. Koken op de kolenkachel was 
overigens een grote uitdaging, want hoe regel je de 
temperatuur? Warm water kwam uit de fluitketel die op 
de kachel verwarmd werd. 
 
Alle kinderen in hetzelfde water 
“Normaal wasten we ons zaterdags in de keuken in een teil, met warm water. Het warme water kwam 
uit de fluitketel. Als het water in de teil koud werd, dan ging er weer een volle fluitketel warm water bij. 
Het waswater werd niet vernieuwd als de volgende aan de beurt was. Alle kinderen gingen in hetzelfde 
water. Alleen de laatste kreeg bij het afspoelen nog een fluitketel warm schoon water. En altijd gingen 
de meiden eerst, en mochten de jongens niet bij de keuken in de buurt komen. Ik snap nog niet 
waarom…..” 
Dat was in een notendop de keuken van net na de oorlog, zoals die te zien is in de tentoonstelling 
Bevrijding en wederopbouw. 

Keukentje van net na de oorlog 

http://www.heemkringmolenheide.nl/
mailto:info@heemkringmolenheide.nl


 
 
 
Oorlogsslachtoffers en hun verhalen 
In deze tentoonstelling is in een apart hoekje ook ruimte gemaakt voor herinneringen aan de 88 
oorlogsslachtoffers uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Met onder andere een groot paneel met 
foto’s van de slachtoffers. Resultaat van het heemkringproject ‘Geef elk oorlogsslachtoffer een 
gezicht’. 
 
Kom eens kijken 
Kom zondag 1 juni tussen 13.30 en 16.30 uur eens een kijkje nemen in het heemerf. Het adres is 
Nieuwstraat 22 in Gilze. De entree is gratis. Ook de heemtuin en afhang met veel bezienswaardigheden 
uit vroegere tijden zijn open. De tentoonstelling is tot en met december 2025 elke eerste zondag van 
de maand te bezoeken (uitgezonderd in de maand augustus). 

 

Stamboomcafé  
Op maandagavond 2 juni 2025 houden we weer een ‘stamboomcafé’  in 

’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Van 19.00 tot 21.00 uur 

ben je welkom.  
 

Op 13 mei lezing met als titel: Het tuinpad van mijn vader 
Wij denken allemaal weleens met weemoed terug aan onze jonge 
jaren. De tijd waarin alles nog zo overzichtelijk leek. Vooral de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog lijken gouden jaren. Nostalgie hoort 
bij alle tijden en bij het ouder worden. Daar hoef je niet heel oud 
voor te zijn. Nostalgie betekent letterlijk ‘het gevoel iets dierbaars 
kwijt te zijn’. In dit geval een tijd die niet meer terug komt.  
 
Hoe ouder je bent, hoe meer veranderingen je hebt meegemaakt. 
In deze lezing neemt Ineke Strouken jullie mee naar de tijd van 
toen en wat er allemaal veranderd is in vier generaties. Denk maar 
eens aan de rolverdeling tussen man en vrouw, het huishouden 
doen, de opvoeding van de kinderen en de veranderingen in onze 
eetcultuur en levenslooprituelen.  
In onze tijd is het bijna niet meer voor te stellen dat er een leven 
was vóór de komst van onze mobiel en computer. Voordat onze 
samenleving superdivers is geworden. Een lezing met nieuwe 
wetenswaardigheden en veel herkenning. 
 
Ineke Strouken was directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van onze rituelen en tradities. 
Ook is zij afgestudeerd in vrouwengeschiedenis. Een van haar boeken draagt de titel: ‘Dit zijn wij, over 
de honderd populairste tradities in Nederland’. 
Deze lezing wordt gehouden op dinsdag 13 mei aanstaande en begint om 19.30 uur. Locatie: ’t Oude 
Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gílze. Deze lezing is uitsluitend voor leden van de heemkring.  
 

 

 

 

 

 

De jaren vijftig 



 

 

Bedrijfsbezoek 
Op dinsdagmiddag 3 juni  kun je als lid van Heemkring Molenheide  een bedrijfsbezoek brengen aan 

Smits boomkwekerij.  
 

Ruim 30 jaar ervaring als boomkweker 

Met een grootte van 200 hectare is Smits Boomkwekerij gevestigd in Molenschot. Als eerste-generatie-
familiebedrijf omarmen zij de traditionele aspecten van de kwekerijwereld. Tegelijkertijd 
onderscheiden ze zich door vooruitstrevende kweekmethoden, een internationaal karakter en levering 
binnen heel Europa. Bovendien hebben ze alle facetten in eigen beheer; van productie en verkoop tot 
en met het transport naar de eindklant. 

In de wijde omtrek staat Smits Boomkwekerij bekend om hoge kwaliteit haagplanten, bomen (in 
container) en bijzondere snoeivormen. Tuinarchitecten, hoveniers en groenaannemers weten de 
kwekerij dan ook te vinden voor hun complete en specialistische aanbod. 

Voor dit bedrijfsbezoek kun je je aanmelden. Er kunnen maximaal 30 leden mee. Aanvang van de 

bijeenkomst is 13.30 uur. Het duurt tot ca. 15.30 uur.  

Aanmelden via info@heemkringmolenheide.nl of telefonisch 0161-453803. 

Of je deel kunt nemen aan dit bezoek krijg je via ons secretariaat nog te horen.  

 

 
  

Jaarlijkse excursie 
Onze jaarlijkse excursie staat gepland voor vrijdag 11 juli aanstaande. Dit jaar gaan we naar het 

Vrijheidsmuseum in Groesbeek en vervolgens voor een stadswandeling naar Nijmegen. In de 

nieuwsbrief van begin juni komt er meer informatie over deze excursie. Tevens ook een mogelijkheid 

om je op te geven.   

 

Overleden lid 
Hr. P. de Jong, Gilze 

 

Nieuwe leden 
Hr. W. Leenders, Rijen                                     Hr. R. v.d. Ouweland, Gilze 

Hr. C. Wirken, Gilze                                          Hr. J. Pieterse, Rijen 

Hr. W. Koks, Rijen                                             Mevr. E. de Groot, Gilze 

Mevr. M. Kock-Verweerden, Gilze                Hr. T. Wouters, Hulten 
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