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Gilze en Rijen, april 2024

‘Inval van de Duitsers 10 -15 mei 1940’

Op dinsdagavond 14 mei houden we voor leden van Heemkring Molenheide
een lezing over de inval van de Duitsers in mei 1940. De avond begint om
19.30 in ons heemgebouw Nieuwstraat 22, Gilze. De lezing wordt verzorgd
door Tony Mouw.

Wat weten wij er nog van? Wat gebeurde er op 10 mei 1940 in Brabant?
De meeste Nederlanders kennen de achtergronden van de herdenkingen
op 4 mei 1945 en het bevrijdingsfeest op 5 mei 1945. Maar wat weten zij van de vijf meidagen in
19407 Hoe lang duurde onze strijd? Waarom capituleerden wij al zo snel? Wat ging eraan vooraf?

Vooral jongeren weten hier weinig of niets van en de ouderen onder ons vaak nog maar
fragmentarisch. Weten zij de precieze aanleiding, hebben zij het overzicht over de gehele strijd? Hoe
succesvol was ons leger, hoe doortastend de regering? Deze lezing geeft de achtergrond en het verloop
van de inval van de Duitsers met speciale aandacht voor Brabant.

Stamboomcafé

Op maandagavond 6 mei 2024 is er weer een ‘stamboomcafé’ van
Heemkring Molenheide in "t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze.
Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. Toegankelijk ook voor niet-leden.

Opening heemtuin

De afgelopen jaren zijn elke maandagmiddag onze vrijwilligers druk bezig
geweest met de renovatie van de heemtuin. Om deze complete renovatie
en inrichting van heemtuin en gebouwen te vieren zal er op 5 mei
aanstaande ’s middags een officiéle opening plaatsvinden.

Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur ben je van harte welkom. Naast de
schitterend nieuw ingerichte heemtuin zijn er ook nog andere activiteiten
te zien zoals: manden vlechten, smeden van ijzer en spinnen van wol. %
Meezingen kun je ook! Het koor ‘Oud Goud’ treedt die middag voor ons op.
Rond de klok van drie uur vindt het officiéle gedeelte plaats.

Jaarlijkse excursie

Reserveer alvast de datum: 12 juli 2024. Dan gaan we weer een stad
bezoeken. Dit jaar gaan we naar keienstad Amersfoort. In de maand mei
ontvang je via onze nieuwsbrief meer informatie over deze geweldige
dag. Tevens uiteraard de mogelijkheid om je op te geven voor deze
jaarlijkse excursie. Het aantal plaatsen is beperkt.




Dorpswandelingen

Vrijwilligers van onze heemkring hebben dorpswandelingen samen-
gesteld voor Gilze en voor Rijen.

Deze wandelingen gaan langs karakteristieke plekken en rijks- en
gemeentelijke monumenten. Je kunt deze wandelingen bekijken op
de gratis app van Toerisme de Baronie:
https://toerismedebaronie.nl/sporenzoeker/

Twee nieuwe herinneringsbordjes

In samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen worden er binnenkort twee nieuwe herinnerings-
bordjes geplaatst. De bordjes komen te staan op het kerkhof in Gilze. Hier zijn de bemanningen van
twee verschillende vliegtuigcrashes uit de Tweede Wereldoorlog begraven. Onderstaand de teksten
op de bordjes.

Eerste bordje

Niet teruggekeerd

In de nacht van 27 op 28 mei 1944 omstreeks half drie wordt een
geallieerde Lancaster bommenwerper aangevallen door een Duitse
nachtjager.

Fel brandend komt het vliegtuig in stukken naar beneden, in een
bosgebied op nog geen kilometer van het Duitse kamp Prinsenbosch.
Ongeveer tien minuten later ontploft de lading met bommen en er
ontstaan verschillende bosbranden. Het ongeval heeft een noodlottige
afloop voor drie van de zeven bemanningsleden. (R.E. Howson, S.A.
Cook, F.A.J. Scott)

Tweede bordje

Geraakt door Duits luchtafweergeschut stortte op 1 september
1944 de Stirling bommenwerper LK131 neer op Vliegveld Gilze-
Rijen. Zeven van de acht Canadese en Engelse bemanningsleden
kwamen om en werden hier in Gilze begraven. De enige
overlevende werd krijgsgevangen gemaakt.

Met dit herinneringsbordje willen we deze geallieerde slachtoffers
‘een gezicht’ geven. That we shall never forget...

Vrijwilligers gezocht voor onze tentoonstellingscommissie

Voor het opbouwen en inrichten van onze nieuwe tentoonstelling ‘Bevrijding en wederopbouwjaren’
zoeken wij vrijwilligers. Tijdens de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding hebben wij deze
tentoonstelling helaas vroegtijdig moeten sluiten. Oorzaak: ‘corona’.

Nu bij de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding willen wij deze expositie weer opbouwen. De
eerste openingsdag is zondagmiddag 1 september 2024. Voor de opbouw zoeken wij vrijwilligers. Heb
je belangstelling neem dan contact op met Connie Hartog: 06-26943708 of conniehartogl@home.nl


https://toerismedebaronie.nl/sporenzoeker/

Trayplant

“Van der Avoird Trayplant is een toonaangevend, duurzaam en
innoverend bedrijf in de zachtfruitsector. Wij zijn gespecialiseerd in
het opkweken van aardbei- en framboosstekken.

Onze eerste innoverende techniek luidde het bestaan van Van der
Avoird Trayplant in 2002 in: het vermeerderen van frambozenplanten
in een tray. Een stap die velen in onze branche deed volgen.

Eén van de nieuwste technieken die we recent gerealiseerd hebben,
draagt bij aan de groeiende voedselbehoefte van de maatschappij met minder impact op de natuur.
We geloven dat het mogelijk is om te voorzien in deze behoefte en daarbij juist minder natuur te
gebruiken en te belasten.”

Wij hebben de mogelijkheid dit vooruitstrevende bedrijf te bezoeken op dinsdagmiddag 21 mei a.s..
Maximaal 30 leden kunnen hieraan deelnemen. Aanmelding voor deze activiteit is verplicht. Van het
secretariaat ontvang je een bevestiging voor jouw deelname. Tevens ontvang je dan ook informatie
over locatie en tijdstip. Aanmelding voor 10 mei via: info@heemkringmolenheide.nl

Vooraankondiging \ a
‘De katholieke arbeidersbeweging in Gilze en Rijen’. 'Efg‘,",loknw ‘
Op maandagavond 17 juni verzorgt historicus Kees van der Heijden een lezing L e Vi

voor leden van Heemkring Molenheide. Aanvang 19.30 uur. Onder de titel
‘Steunt de uitgeslotenen’, heeft Kees onlangs een boek gepresenteerd over de
katholieke arbeidersbeweging in Gilze en Rijen. Verdere informatie volgt zo
spoedig mogelijk.

Hees van der Heijden

! Molenheide
oy

Nieuwe leden

Hr. T. de Hoon, Rijen

Mevr. R. van Beijsterveldt, Ulvenhout
Hr. T. Enneking, Rijen

Echt dlle 88 oorlogsslachtoffers een gezicht geven
Piet Jansen van het Raakeind in Gilze

Bid woor de ziel van zaligar

We hebben op de Wiki al veel mooie pagina’s voor en over PETRUS JOANNES IANSEN
oorlogsslachtoffers kunnen samenstellen. Dankzij al die reacties e J%M\mlh;gc')‘m\fr MJ?Q S
die we van familieleden of bekenden van hen kregen. Maar we g e e G Ry
zijn er nog niet; we hebben niet van alle overledenen foto’s en LS :".,.‘..{\:L.’,wplarﬁ ot Zich geroepen.
of (voldoende) achtergrondinformatie kunnen achterhalen. bk kcvn”“d K op feder cogerblik vaor
Terwijl het zo mooi zou zijn als we alle 88 oorlogsslachtoffers uit e St e en ol ko
onze gemeente op deze manier kunnen herdenken. Daarom B i o armes b i et
vragen we iedere maand extra aandacht voor een of meer van RO s i S
hen. o e T st sk b o
van het geslcopta huis onzer aardscha tnwoning, wordt
ons een eeuwige woning (6 den heme! opgabouwd.
Dit keer is dat: S e e e s
 Blekore Bidrons o o1 oo 0 it rnde
Petrus Johannes Jansen, geboren op 10-05-1910, gestorven 01- B o I o ke
01-1945. Hij overleed op Verhoven toen Duitse vliegtuigen de e K s e

gehtdnn ot God ter hulpe kemt,

vliegbasis aanvielen. De 34-jarige Piet was landbouwer en een Mijn Jezus, harmhontigheid.
O Maria. Moeder van Altijiddurendan hisstand,

zoon van Johannes Jansen en Johanna Halters. Op 10 februari i voreiont K 651
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1938 trouwde hij met Josina Johanna Maas en ze woonden op het adres Raakeind 7, nu is dat waar
ongeveer het benzinestation aan de snelweg staat. Na het overlijden van Piet is Josina hertrouwd met
Petrus Johannes Oomen. Wie kent meer achtergronden van het jonge gezin van Piet en Josina? Wie
kan ons aan foto’s helpen? En weet je misschien meer van het noodlottig ongeval dat hem in (al
bevrijd) Gilze overkwam?

Op https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot
vind je de persoonlijke pagina van Piet Jansen en alle 87 andere slachtoffers. Kijk er eens naar. Heb je
nog foto’s in het familiearchief of op zolder? Heb je aanvullingen voor onze verhalen? Of ken je
iemand die meer over deze (of andere) oorlogsslachtoffers kan vertellen? Laat het ons weten via
info@heemkringmolenheide.nl en vermeld daarbij ‘Schrijversteam Wiki Gilze en Rijen-
oorlogsslachtoffers’. Wij nemen dan graag contact met je op.
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