
Persoonlijke herinneringen aan de oorlog van Jan Baptist van Vugt en Cornelia van Gils, mijn 

ouders. 

Tijdens de oorlog hadden mijn ouders al verkering. Mijn vader woonde met zijn stiefmoeder Johanna 

(Sjoke) Vissenberg en zijn drie zussen in Molenschot in een boerderijtje aan de Schoolstraat. Mijn 

moeder kwam uit Bavel en was boerenmeid op de boerderij van de familie van Rijen-Tielemans op de 

Hoge Aard in Molenschot.  

Op de dag van de bevrijding 28 oktober 1944 mocht na 9.00 uur ’s morgens niemand meer op straat 

komen vanwege de beschietingen van de Poolse bevrijders tegen de Duitsers. Alle vrouwen moesten 

in de schuilkelder blijven. Over het overlijden van mevrouw Bink, 

mijn ouders noemden haar Bink-van den Bleek (zij was de 

weduwe van Lambertus van den Bleek) vertelden zij mij dat er 

met een tank over de schuilkelder is gereden…  

 

In de Broekstraat en Schoolstraat werd een aantal boerderijen in 

brand gestoken/geschoten door de Duitsers om een rookgordijn 

te vormen tegen de geallieerden die vanaf het vliegveld wilden 

optrekken naar Breda. In de Broekstraat bij Gerrit Boemaars, Jan 

van Loon en Cor van Dongen-Brooimans. In de Schoolstraat bij 

Piet Roelen van de Wijngaard, Kees Vissenberg, bij Piet Buijs (de 

schuur), bij Sjef Boemaars en bij Janus van Leijsen.  

Bij Toon Maas is geprobeerd om met vodden brand te stichten. 

Dit is niet gelukt; het bundeltje vodden werd later tegen het 

pand teruggevonden. Ook de boerderij van mijn vaders gezin 

brandde helemaal af. Toen het enigszins veilig was werd 

poolshoogte genomen. Ongeveer alles was verbrand, er stond 

alleen nog een kist met spullen in de kelder. Op dat moment 

werd besloten om deze te laten staan. Als het vuur gedoofd zou 

zijn, konden ze hier veilig naar kijken. Helaas, de volgende 

morgen bleek een smeulende balk op de kist te zijn gevallen en 

was alles verast. De familie had helemaal niks meer…   

Via de Hulp-Actie Rode Kruis (HARK) werd voorzien in wat kleding. In de Annakapel in Molenschot 

mocht wat worden uitgezocht. Mijn moeder herinnerde zich dat Jan lang in een bruin pak heeft 

gelopen wat hem helemaal niet stond. 

 

Via de gemeente kregen de gedupeerde families stenen van het vliegveld (potjes) om een 

noodwoning te bouwen. Bij de boerderij van Vissenberg werden de muren versterkt en Janus van 

Leijsen kon tijdelijk in het veilinggebouw terecht. 

 

Verdere herinneringen die ik optekende: 

Verschillende mannen werden opgeroepen om in Duitsland te gaan werken, onder andere twee 

zoons van de familie Vissenberg. Zij zaten ondergedoken bij Mie Maas.  

Janus Oomen was een oorlogsslachtoffer, hij stierf als soldaat in de Peel in 1940. 

Piet Jansen woonde aan de Bavelse Weg en werd op weg naar de kerk doodgeschoten. Uit mijn 

aantekeningen lijkt dit te zijn gebeurd op 1 januari 1945 bij het Ardennenoffensief. Dit lijkt te 

kloppen (ik heb zijn overlijdensakte gevonden).  

 

 

 

De kerktoren werd door de Poolse 
artillerie beschoten om de Duitsers 

uit de toren te verwijderen 



 

 

1. Overledene 
echtgeno(o)t(e) Petrus Johannes Jansen 
geboren te Ginneken en Bavel op 10-5-1910,  
overleden op 01-01-1945 te Gilze en Rijen. 
 

1. relatie van Josina Johanna Maas 
2. Vader Johannes Jansen Moeder Johanna Halters 

 

Ergens in de periode 1943-1944 stortte een Amerikaans toestel neer. Het was op weg om het 

vliegveld te bombarderen. De brokstukken lagen van Lijndonk (de kaasboerderij) tot in de Kiek. Een 

afstand van hemelsbreed twee kilometer. 

 

Na de bevrijding van het zuiden kreeg men hier te maken met overkomende V1 en V2 raketten. Via 

Bochum werd Antwerpen bestookt. V2-raketten stegen op vanaf Amsterdam. 

 

Sjannie van Vugt  
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