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            Gilze en Rijen, oktober 2023  

 

 

Heemkring Molenheide geeft elk oorlogsslachtoffer een gezicht 
Wie weet nog verhalen en foto’s op te diepen? 

 

Drie kindjes Michielsen en hun oma uit Hulten, zes kinderen Sikkenga en 

hun moeder uit Gilze, soldaat Janus Oomen uit Molenschot en - tijdens de 

bevrijding van haar dorp - Ria Theeuwes-Baijens uit Rijen. Deze oorlogs-

slachtoffers en nog vele anderen hebben we met hulp van familieleden al 

een gezicht kunnen geven op Wiki Gilze en Rijen. Maar we  

 

 

zijn er nog niet, want we willen graag van álle 88 oorlogsslachtoffers de levensverhalen zo volledig 

mogelijk maken. Hoe lang geleden ook, het blijft belangrijk hen te herdenken.    

 

Na onze eerste oproep afgelopen april kregen we veel reacties binnen. Zelfs 

meer dan verwacht en daar waren we erg blij mee. Familieleden vertelden 

aangrijpende verhalen en vertrouwden ons tijdelijk foto’s, bidprentjes en 
trouwboekjes van hun dierbare(n) toe, zodat wij ze konden scannen. Als 

schrijversteam zijn we nog steeds druk bezig om alle reacties en het gekregen 

materiaal om te zetten naar mooie persoonlijke pagina’s op Wiki Gilze en Rijen. 

Maar intussen zien we ook, dat we van sommige overledenen nog geen foto 

en/of achtergrondverhaal hebben. En we willen zo graag élk van de 88 

oorlogsslachtoffers uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot een gezicht geven. 

Wie waren zij? Onder welke omstandigheden kwamen zij om het leven?  

 

Voor de verhalen van…   
De archieven vertellen ons van alles, maar we hebben ook de hulp van nabestaanden nodig. 

Bijvoorbeeld nog voor aanvullingen op de verhalen van: 

*de dertienjarige Johannes van Dorst uit Rijen. We weten dat hij aan het begin van de oorlog gestorven  

 is, op 14 mei 1940. En dat hij uit een groot gezin kwam, dat woonde aan wat nu Heikantsestraat 10 is; 

* de twee vrienden Gust Ermes en Joan Smeekens uit Gilze, die ondergedoken zaten en gelijktijdig 

werden opgepakt toen ze onderweg waren naar Tilburg. Beiden kwamen om in het concentratiekamp. 

* Maria Cornelia Broeders-Kennes die met haar man en vijf kinderen op het adres Hulteneindsestraat 

14 (toen D34) woonde. Ze overleed op 49-jarige leeftijd als gevolg van het bombardement van 19 

augustus 1943 op Hulten.  

 

Laat het ons weten 

Op  https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers_Gilze,_Rijen,_Hulten,_Molenschot 

vind je de persoonlijke pagina’s van deze en alle andere slachtoffers terug, verdeeld over de vier 
dorpen. We hebben al heel wat aan kunnen vullen, maar we zijn er nog niet. Wie kent de 

levensverhalen die nog ontbreken? Wie heeft nog foto’s op zolder waarmee we de slachtoffers 
letterlijk een gezicht kunnen geven?  Of heb je nog iets toe te voegen aan een verhaal? 

Laat het ons per mail weten via info@heemkringmolenheide.nl en vermeld daarbij ‘Schrijversteam 

Wiki Gilze en Rijen-oorlogsslachtoffers’. Wij nemen dan graag contact met je op.  

Ria Theeuwes-Baijens woonde in de Pastoor Oomenstraat in Rijen en stierf als 
gevolg van Duits granaatvuur tijdens de  bevrijding van haar dorp.  

(Foto uit het archief van de familie) 

Joan Smeekens die samen met zijn vriend Gust Ermes uit Gilze ondergedoken zat. 
Ze  werden samen opgepakt en stierven beiden in het concentratiekamp. 

https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers_Gilze,_Rijen,_Hulten,_Molenschot
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Lezing over 4 generaties smokkelaars, de familie ‘Kwak’ Verhagen uit Tilburg  
24 oktober 2023 

 

Op 24 oktober a.s. aanvang 19.30 uur geeft schrijver en socioloog Alex van 

Dongen voor de leden van onze heemkring een lezing over zijn studie en geeft 

daarmee een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Tilburgse onderwereld in 

de twintigste eeuw: welke smokkelperiodes zijn er te onderscheiden in de 

afgelopen 120 jaar? 

 

Voor meer informatie over de interessante lezing, kijk dan op onze website: 

 https://www.heemkringmolenheide.nl/agenda/ 

 

Tentoonstelling ‘Leer van leer’.  
 

De tentoonstelling ‘Leer van leer’ is zondag 5 november, tussen 13.30 en 

16.30 uur weer te bezichtigen in ‘Heemerf ’t Oude Raadhuis’, Nieuwstraat 

22 in Gilze. De koffie is gratis.  

 

Bestuur en werkgroep hebben besloten deze tentoonstelling te laten 

doorlopen tot begin april 2024. Dit vanwege de ruime belangstelling voor 

deze tentoonstelling.   

 

Stamboomcafé  
Op maandagavond 6 november is er weer een ‘stamboomcafé’ van 
Heemkring Molenheide in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in 
Gilze. Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. Toegankelijk ook voor 

niet-leden.  

 

Nieuw lid 
Dhr. M. Verhoeven, Turnhout  

 

Adreswijzigingen en wijziging van emailadres doorgeven 
Een vriendelijk verzoek om 琀椀jdig een adreswijziging en/of verandering van e-mailadres aan onze 
ledenadministra琀椀e door te geven. Stuur de mail naar: info@heemkringmolenheide.nl 
 

Lezing Jaren Tachtig, doemdenkers en positivo’s 
Op dinsdagavond 12 december 2023 verzorgt Ad Rooms een lezing voor leden van de heemkring. 

Aanvang 19.30 uur, locatie: Heemgebouw ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. 

 

‘De Jaren Tachtig, doemdenkers en positivo’s’. De lezing belicht een aantal belangrijke gebeurtenissen 

uit de periode 1980  tot en met 1989. Dat gebeurt aan de hand van bijzondere herinneringen van veel 

Nederlanders en de lezing is voorzien van een groot aantal foto’s en andere illustraties. Onderwerpen 

die aan de orde komen, gaan over politiek en maatschappij, sport, mode en muziek, innovaties en film 

en televisie.  

 

Voorbeelden van  belangrijke zaken die tijdens de lezing de revue passeren zijn: de grote 

vredesdemonstraties in Amsterdam en Den Haag, de rellen rond het installeren van Beatrix tot nieuwe 

koningin (‘Geen woning, geen kroning’), de voorgenomen plaatsing van kernraketten in Woensdrecht, 

de val van de Berlijnse muur, de crisisjaren in het begin van het decennium, grote sportprestaties, zoals  

https://www.heemkringmolenheide.nl/agenda/
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de organisatie van maar liefst twee Elfstedentochten 

achter elkaar, de Tourzege van Joop Zoetemelk en zijn 

wereldtitel, het Europees Kampioenschap voetbal van Van 

Basten, Gullit en al die anderen in 1988 en hoe het publiek 

dat beleefde, de komst van de cd, de eerste computers, 

draadloze telefoons, kabeltelevisie, spelcomputers. 

Verder wordt duidelijk hoe het  

modebeeld er in die jaren  uit zag en waar keken we naar 

op de televisie. Voor het eerst werd een jeugdjournaal 

uitgezonden, Zeg eens AA, Koot en de Bie, Bassie aan Adriaan verschenen voor het eerst op het scherm. 

We maakten kennis met het fenomeen van grote spelshows. En naar welke muziek luisterden we? De 

Nederpop deed zijn intrede en Madonna verscheen ten tonele. Het zijn maar een paar voorbeelden 

van wat er gedurende die tien jaar allemaal gebeurde. 

 

Vrijwilligersavond 

Jaarlijks worden de vrijwilligers van onze vereniging voor hun inzet bedankt door het bestuur. Dit jaar 

wordt deze bijeenkomst gehouden op vrijdagavond 24 november. De vrijwilligers worden persoonlijk 

uitgenodigd voor deze avond. 

Heb jij ook belangstelling om vrijwilliger te worden? 

Stuur dan een mail naar: info@heemkringmolenheide.nl dan gaan we samen kijken naar welke 

activiteit jouw voorkeur uitgaat.  

 

Vacature werkgroep Tentoonstelling  
Heemkring Molenheide richt elk jaar een thematentoonstelling in. Zo is er nu in het heemgebouw 

een tentoonstelling te zien over leer en het gebruik en de toepassingen ervan. Voor onze werkgroep 

Tentoonstelling zoeken wij nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 

 

Waaruit bestaan de werkzaamheden?  

Samen met de andere werkgroepleden  

- ideeën ontwikkelen voor volgende thematentoonstellingen;  

- materiaal verzamelen binnen de heemkring en bij de inwoners van onze dorpen;  

- opbouwen en inrichten van de tentoonstelling;  

- fotomateriaal uitzoeken;  

- op toerbeurt aanwezig zijn tijdens de openingstijden van de tentoonstelling (eerste zondag van de 

    maand van 13.30 uur tot 16.30 uur);  

- na afloop van de periode de tentoonstelling afbouwen en zorgen dat de geleende voorwerpen weer 

   terugkomen bij de eigenaar.  

 

Wie zoeken wij?  

Vrijwilligers die  

- interesse hebben in de geschiedenis van onze gemeente en dit willen uitdragen;  

- eventueel computervaardig zijn - de werkgroep digitaliseert foto’s en maakt korte teksten;  
- handig zijn en aan willen pakken.  

 

Aanmelden: Stuur een mailtje naar: info@heemkringmolenheide.nl 
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