Zoektocht naar een Canadese soldaat

Mijn naam is Adje van der Sanden-van Lisdonk een van de 8 kinderen van Toon van
Lisdonk en Marie Nooten, wonende in de Julianastraat 115 in Rijen tot mijn huwelijk 20
december 1966.

Mijn ouders zijn al weer een tijdje dood.

Tussen al hun foto's zat een enveloppe met een opmerkelijke inhoud:
- twee hele mooie kerstkaarten
- een foto van een Canadese soldaat met de naam erop geschreven
Geroux en My babysister
- een Canadees dollar biljet

Niemand wist te vertellen hoe ze aan
deze post gekomen zijn.

Thuis dolden mijn zussen weleens dat B
ik Trees v.d. Canadees was, wat soldaat Geroux en
natuurlijk nooit kon, want ik ben van echtgenote
25 januari 1945.

Dus zij besloten :dit is allemaal voor jou.
de bewuste kerstkaart Ik dacht ik moet hier wat mee maar wat en hoe? Tot ik in de
Telegraaf een artikel las van ene Pieter Valkenberg,
getrouwd met Daria, een Canadese en wonende aldaar. Zij bezochten vele graven in Europa van
Canadese soldaten. Via een mail heb ik contact met hem gezocht en sindsdien is hij aan een ware
zoektocht begonnen.

Op 4 Mei 2022 kreeg ik het verlossende woord: we kennen zijn afkomst, Wilfred en al zijn broers en
zussen zijn overleden maar hij was in contact gekomen met de dochter = S

van de little babysister van de foto.

Toen heb ik alle post doorgestuurd naar Pieter Valkenberg en zijn vrouw
en zij zorgden dat dat bij de dochter terecht kwam. Ik kreeg al heel snel
een bedankje van haar. Ze was zo blij met deze voor haar zo waardevolle
post van haar lievelingsoom. Eind goed, al goed!

Op deze weblink an je het blog lezen over deze zoektocht naar de de bewuste kerstkaarten van
Canadese soldaat. Klik hier. destijds

Bij de bevrijding van Rijen in oktober 1944, een Britse tank voor
het woonhuis van de familie van Lisdonk in de Julianastraat


https://onthewarmemorialtrail.com/2023/07/03/on-the-war-memorial-trail-successful-conclusion-to-the-search-for-wilfred-giroux/

