
Aantekeningen mevrouw Rie Brouwers-Jacobs, Gilze 

 

Vrijdag 9 mei1 werden we opgeschrikt door motorengeronk om 4 uur ’s morgens. Heel de lucht zat 
vol. De radio aangezet en de berichten luiden, dat Duitsche parachutisten naar beneden kwamen, 

alle deelen van het land. De L.B.D.2 moest direct in dienst treden. Om ongeveer 5 uur was het 

vliegveld de Molenheide reeds gebombardeerd. Wij dachten toen nog dat het afweergeschut was, 

maar het bleken bommen te zijn die de Duitsers uitgooiden. De hangars werden op het vliegveld in 

brand gestoken en de vliegtuigen die er nog waren vernield.  

Heel de dag heeft het in de omtrek van het station en de Bredascheweg veel te lijden gehad met de 

bommen die ze gooiden op de spoorwegen. Heel de nacht hoorden we schieten maar een beetje ver 

weg.  

De eerste nacht slecht geslapen. Zaterdag ’s morgens om 7 uur waren de Fransen al hier. We hadden 

alle bedden naar beneden gedaan. ’s Avonds om +/- 6 uur vielen hier3 twee bommen welke gelukkig 

niet veel schade aanrichtten.  

Zondagsmorgens 1e Pinksterdag om 6 uur naar de kerk en onder de H. Mis van half negen werden de 

menschen verzocht de kerk te verlaten daar er luchtalarm was. Wij weer gauw de kelder in gevlucht. 

‘s Zondags hebben de Duitschers heel de dag getrokken over de Alphenseweg naar Chaam. In de 

nacht van zaterdag op zondag was er ook weer luchtalarm, wij met ons allen de kelder in. Wij gingen 

altijd gekleed op bed wel 4 à 5 nachten. ’s Zondags nog meer luchtalarm geweest. 2e Pinksterdag zijn 

we niet meer naar de kerk geweest, altijd maar weer luchtgevaar. Om ongeveer 6 uur stond het hier 

vol met Duitsche wagens, waren bijna naar Voermans gevlucht, ze hebben er niet lang gestaan en 

zijn vertrokken richting Alphen.   
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1 Dit moet vrijdag 10 mei geweest zijn 
2 Lucht Bescherming Dienst 
3 Omgeving van de Kerkstraat in Gilze  



 

Dagboek 1944-1945 

 

10 februari 1944. Bombardement, bommen rondom ’t Gasthuis en Molenstraat. Kindje dood van 

Adr. Theeuwes-de Bont. 

21 februari 1944. Bombardement op het vliegveld. 

24 februari 1944. Bombardement op Verhoven. Het huis van J. Schoenmakers geraakt. 

19 maart 1944. Wel Engelsche vliegtuigen boven ’t vliegveld maar geen zwaar bombardement. In de 
maand maart zijn de sirenes 91 keer gegaan, zowel overdag als ’s nachts. 
1 april 1944. Engelsch vliegtuig omlaag geschoten. Geen bombardement. 49 keer de sirenes gegaan 

in de maand april. 

2 mei 1944. Bombardement vliegveld 

27 mei 1944. Vliegtuig gevallen 

29 mei 1944. Drie Engelschen begraven 

31 mei 1944. Bombardement vliegveld. 55 keer de sirenes gegaan in de maand mei. 

6 juni 1944. Landing in Frankrijk 

31 keer de sirene gegaan in de maand juni 

5 juli 1944. Groot bombardement, veel dooden en huizen verwoest. In de Kerkstraat huis en looierij 

weg van Chr. Tielemans. Geen dooden wel gewonden n.l. Jac Cornelissen-van Beijsterveldt en A. 

Hoevenaars W zoon. Op het Plein het huis van B. Sikkenga. De dooden zijn: E. Sikkenga-Bezems en 

zes kinderen. In de Raadhuisstraat het E.K.-huis weg. Veel dooden: Antonia in ’t Ven-Oprins en vijf 

kinderen; Wilhelmina Hendriks-Brouwers, Adriana Brouwers en Gerrit Kuiisters. Op Verhoven het 

huis weg van C. Timmermans – de dooden zijn: C. Timmermans, zijn vrouw Maria Spapen en hun 

dochter Maria Timmermans, Chr. Klaasen-Hagenaars. In de Oranjestaat het huis weg van Jac. 

Huijbrechts, 1 doode n.l. Adr. Geerts. 

In de Ridderstraat het huis weg van P. Botermans, geen dooden wel gewonden n.l. Johanna 

Botermans-Gommers, Lies Pellis, die zaten in de kelder. 

Er zijn op 5 juli 209 bommen gevallen in Gilze. 

39 keer de sirene gegaan in de maand juli 

7 augustus 1944. Bombardement op het vliegveld. Ook bommen gevallen op ’t Raakeind. De dooden 
zijn H. Brouwers-Broks, Henricus Brouwers H ‘zoon, Antonius Broeders-Heeren (uit St. Willibrord). 

11 augustus 1944. Engelsche jagers boven het vliegveld. Geen dooden. In Molenschot twee schuren 

in brand geschoten. 

15 augustus 1944. Groot bombardement ’s morgen om half twaalf. Het duurde 10 minuten. Alle 
bommen op het veld gevallen. In Gilze is niets gebeurd.   

43 keer de sirene gegaan in de maand augustus. 

3 september 1944. ’t Laatste bombardement, het duurde 20 minuten. In Gilze is niets gebeurd. In 

Hulten de R.K. kerk weg en de school en verschillende huizen. 

4 september 1944.De Duitsers hebben het vliegveld in de lucht laten vliegen. 

5 september 1944. De Dolle Dinsdag 

15 september 1944. Maastricht is bevrijd 

17 september 1944. Luchtlanding in Nederland bij Arnhem. 

6 oktober 1944. De eerste granaten gevallen (Gonda gewond). Welpenhol afgebrand. 

In de kelder gaan slapen. 

11 oktober 1944. Raadhuis, watertoren en twee molens vernield door de Duitsers. 

7 oktober 1944. Jo gekomen. 

18 oktober 1944. Granaat op de schuur van Hoevenaars. 

27 oktober 1944. Bevrijd 



’s Morgens hebben de Duitsers de kerk nog vernield. Wij zijn ’s middags bevrijd door de Polen. Zij 
kwamen uit de richting Riel en over de Alphenseweg. Twee slachtoffers zijn er te betreuren, n.l.: Jac. 

V.d. Boogaard J’zoon, Adr. Clemens Adr’zoon. Er zijn nog verschillende schuren en huizen afgebrand, 
n.l.: de schuur van C. Louws (Weilenseind), Wed. J. v. Gestel (Molenstraat), J.C. Aarts (Aalstraat), 

Kooijen (Verhoven, Ant. Hendriks (Raakeind). 

16 december 1944 

De eerste vliegende bommen gehoord maar niet gezien vanwege de mist. 

28 december 1944  

De eerste V1 gevallen tusschen Verhoven en de Nieuwstraat. Geen dooden wel licht gewonden. 

Verschillende huizen kapot. 

29 december 1944 

Weer een V1 gevallen, alweer tussne Verhoven en de Nieuwstraat. Geen slachtoffers wel veel huizen 

vernield en pannen en glasschade. 

1 januari 1945 

Bombardement van de Duitsers op het vliegveld. ’s Morgens tussen +/- 9 en 10 uur. Er waren 

bommen gevallen op de Bavelscheweg en Verhoven. Anna de Bie-Stoopen erg veel gewond. Jansen-

Maas uit Molenschot die naar Gilze naar de kerk ging werd het slachtoffer. 

In de tijd tusschen 23 december en Witte Donderdag zijn nog verschillende vliegende bommen 

gevallen. 

26 februari 1945. Een V1 valt in de Lange Wagenstraat. Verschillende dooden en drie huizen 

helemaal weg, n.l.van: Adr. Weterings, Joh. Broders en Ant. Segers. De andere huizen in de straat 

allemaal ontzettend veel kapot. De dooden zijn: Eng. Segers-de Vet en haar dochter Betsie en Adrie 

Segers, Adrie en Maria Weterings, Josephus Broeders, Fransje Peeters, A. Vermeeren, Fransje 

Verheijden. 

Er zijn nog V1’s gevallen in de Biestraat achter het huis van C. van Gils achter in de Ridderstraat. 
Dezelfde dag nog eentje in de Chaamsche bosschen en op de Bolberg bij Adr. van Dongen. 

29 maart 1945 vloog de laatste vliegende bom ’s avonds om +/- 5 uur. Het was Witte Donderdag. 

5 mei 1945 Nederland vrij! 

      

 

 


