NUMMER 153 IS UIT

WH 11 -2.-Tole

Kwartaalblad De Mulder in nieuw jasje

De redactie van kwartaalblad De mulder, uit-
gegeven door Heemkring Molenheide, heeft
het boekje in een nieuw jasje gestoken. De
foto van 't Oude Raadhuis in de Nieuwstraat te
Gilze prijkt nog steeds op de cover, de inhoud
gaat natuurlijk nog steeds over de plaatselijke
geschiedenis, maar diverse foto’s zijn nu ook
in kleur afgedrukt. Het boekwerkje zelf is wat
groter geworden: 17x24 centimeter in plaats van
14x21.

Jeanne van Beek kijkt terug naar het jaar 1987 met
o.a. de volgende gebeurtenissen: Maart: Ereburger
Gerrit Boemaars kreeg de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice.

April: Het bejaardenhtiis St. Franciscus werd officieel
geopend. De bouwers schonken een St. Jozefbeeld.

i

Augustus: Oud voetbalinternational Jan Broocijmans
werkte 40 jaren bij Kin, wat hem de zilveren medaille
verbonden aan Oranje-Nassau bracht. November:
Café De Tip bleef behouden en ging weer open als
dorpsherberg.

Zo neemt Jeanne het gehele jaar door.

Ongehuwde moeders

Fiona Conrads schreef haar 6e deel van “Kaasma-
kerij Bastiaansen Molenschot” en Piet Weterings
verdiepte zich in “Ongehuwde moeders in Gilze en
Rijen in de 19e eeuw”.

Hij schrijft hierover: “In tegenstelling tot de huidige
tijd wordt de ongehuwde moeder in de 19e eeuw
beschouwd als een gevallen vrouw, een schande
voor de familie, een vrouw die de gevolgen van
haar zonde moet dragen door zelf haar kind op te
voeden. Het afstaan van haar buitenechtelijk kind

wordt gezien als immoreel. Haar maatschappelijke
positie is daardoor bijzonder zwak en noopt vaak,
al dan niet door de familie gedwongen, tot verhui-
zing naar een andere gemeente. Slechts zelden volgt
een huwelijk waarbij het onwettig kind alsnog door
de echtgenoot wordt gewettigd. In de periode van
1750-1850 neemt het aantal buitenechtelijke kinde-
ren enorm toe.”

't Taclgenootschap legt is Brabants dialect uit wat
“un draankurgel” is. Dan eindigt dit eerste vernieuw-
de blad met een gedicht uit de dichtbundel “Waar.
mijn wortels vieugels werden”. De bundel ligt nog
steeds te koop bij Bruna.

Wilt u de complete verhalen lezen, dan kunt U De
Mulder 152 bestellen bij Jac Kuijsters: Heuvelstraat
3, 5126 CM Gilze tel. 0161 - 45 18 30. Ook kunt u zich
hier als lid van Heemkring Molenheide aanmelden,
dan krijgt u het kwartaalblad gratis thuisbezorgd.
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