ALEXANDER SCHOONBEEK

Van de eeuw

En zo worden ze langzamerhand allemaal bekend. De beste, grootste,
snelste en meest intelligente mensen van de eeuw. Meestal hoor je alleen
de uitslag. Ik zou bijvoorbeeld wel eens willen weten wie de andere
genomineerden waren.

Journalist van de eeuw. Genomineerd zijn (in alfabetische volgorde)
Mariélle van Hezewijk, Henk Hofland en Arda van Puijenbroek. De pri-
Jjswinnaar stond vorige week in de krant. Het was Hofland.

Nou ja.

Politicus van het jaar. Nog zo’n leuke. De genomineerden heten Cees
Beenackers, Adje Haagh en Jaap de Hoop Scheffer. Onze parlementariérs
hebben verkeerd gekozen.

Blijven er derhalve twee gegadigden over. Een aantal vragen moet nog
beantwoord worden, voordat we het weten. Wie heeft wie het vaakst met |
de mond vol tanden laten staan en waarom? Wie bleef rustig terwijl de
ander kwaad werd? Wie probeerde het meest te verhullen en wie bestreed
dat?

Het moge duidelijk zijn: na ampele overwegingen heeft een onafhanke-
lijke jury van professionele politieke gluurders, (onder voorzitterschap |
van mij) de Gilze-Rijense politicus van het jaar gekozen. |
Het is Adje Haagh.

Hij genoot weliswaar het voordeel van de oppositie, maar toch.
Gefeliciteerd, jongen. Je hebt het verdiend.

Maar daarmee is hij natuurlijk nog geen politicus van de eeuw. Landelijk
waren de gegadigden Colijn, Drees, Den Uyl, Lubbers. Allemaal bestuur-
ders derhalve.

En dat is Adje niet. Al heeft hij wel zijn jeugd mee. En dus de toekomst
Let op mijn woorden. Schrijf het op. Zet het in uw testament. Roep het over
vijftig jaar tegen uw kleinkinderen.

Ad (zo noemen ze hem dan) Haagh wordt de Gilze-Rijense politicus van
de eenentwintigste eeuw. Dynamisch en groen.

En wie het deze eeuw is?

Toon Noij. Zonder twijfel.

En de columnist van de eeuw? Ik kies voor elk van de vele gedaanten van
Hugo Brandt Cortius. Jammer voor mezelf, maar het is niet anders. En de
columnist van de volgende eeuw zal ik ook al niet worden. Want ik groet
u. Het ga u goed.




