ALEXANDER SCHOONEBEEK

Veenstraat

Laatst nog eens in Molenschot geweest. Over de Veenstraat. Met de
auto. Moet u ook eens proberen.

Al na tien meter heb je het door. Dit vergt een wel zeer aangepast
rijgedrag.

Stapvoets.

Met één wiel op het fietspad om het voertuig voor al te onverant-
woorde trillingen te behoeden. Toch al binnen honderd meter een
wieldop verloren. Even later een ruitenwisser. Ternauwernood de
voorbumper kunnen behouden.

Intussen begint ook in de auto de situatie kritiek te worden. Het gebit
van mijn schoonvader kleppert dan wel vrolijk mee op de maat van
de kasseien, maar halverwege is de arme man al tevergeefs op zoek
naar zijn wandelende nier. Nooit meer teruggevonden.

De galstenen van mijn schoonmoeder kan zij slechts door voortdu-
rend slikken binnenboord houden. En de kinderen... ach, die bloed-
jes. Het linkeroortje van mijn dochtertje heb ik later nog wel terug-
gevonden onder de oksel van haar broertje. Maar wel zal zij allebei
haar duimen moeten missen. Afgebeten en ingeslikt toen wij zonder
waarschuwing vooraf vanaf de Rijksweg de Veenstraat indraaiden.
En mijn zoontje zal in ieder geval tot op hoge leeftijd zijn mooie
jongenssopraan behouden. Da’s tenminste iets.

Viak voor de nieuwe wijk krijgt mijn vrouw plotsklaps zulke stevige
weeén dat wij uiteindelijk Molenschot toch nog met één man meer
bereiken, dan wij die morgen gedacht hadden. Want zij was pas in
de vijfde maand.

En ik? Ik hield mijn handen stevig aan het stuur en mijn voet nau-
welijks op het gaspedaal, maar het mocht niet baten. Beide onder-
delen hadden hoegenaamd geen contact meer met de rest van onze
trouwe vierwieler.

Zei ik vierwieler? Blijkt achteraf ook overdreven.

Maar goed, dat is dus de Veenstraat.

En nu wil Leefbaar Molenschot daar snelheidsremmers plaatsen.
In de Veenstraat.

De plaatselijke Henk Westbroek roept in mijn krant dat de situatie
levensgevaarlijk is, zowel voor de huizen als voor hun bewoners.
Want er wordt veel te hard gereden.

In de Veenstraat.

In Molenschot.

Snelheidsremmers in de Veenstraat is net zoiets als punaises strooien
op een spijkerbed. |

De Veenstraat hééft geen snelheidremmers nodig, de Veenstraat is
een snelheidsremmer.




