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Illusies

Van de week nog maar eens een dagje naar de grote stad geweest.

| En twee uur later al weer terug. Tweehonderd gulden, een creditcard

en een paar illusies armer. Want ze zien het meteen aan je. Dat je uit
de provincie komt. Beet!

Maar zei ik illusies?

Ja. In Turkije schudt de wereld en in Nederland organiseren drie (ja,
drie!) televisienetten een grootse live hulpactie. Da’s mooi. Want de
mensheid is goed. |

Daarna lees ik dat in Amsterdam verontwaardigde omstanders twee

jongens van hun scooter trekken die zonder enige aanleiding een
Engelse toerist in elkaar hadden geschopt. Da’s netjes, want wij §
willen geen zinloos geweld. En de vraag of er dan wel zinvol geweld
bestaat, is door deze nieuwe helden ook meteen afdoende beant-
woord.

En wat gebeurt er ondertussen in Gilze-Rijen?

Daar laat het gemeentebestuur zich door een plaatselijke groot-
grondbezitter vergasten op een plezierreisje met een heuse vlieg-
maschien. Die grootgrondbezitter heet Defensie, dus die had die
Fokker toch al in de tuin staan, maar dat doet er niet toe. En nee,
ik heb niks tegen vliegen, zoals ik ook niks tegen autorijden heb. Wat
dat betreft doe ik geen vlieg kwaad. Maar als het niet nodig is, dan
doe je het niet. Hoor je overal de politici roepen. Omdat we die aarde
straks in een beetje goede staat aan onze nazaten moeten kunnen
overdragen, zeggen Zze. ‘

Leefbaarheid, mijnheer.

Daarom helpen keurige Nederlanders bij rampen. Alleen financieel
weliswaar, maar @ la. Je kunt er moeilijk met z'n allen naar toe, dat
begrijp ik. )

En vanwege die leefbaarheid willen wij ook niet dat argeloze voor-
bijgangers her en der in elkaar geslagen worden. Geeft een hoop
rotzo0i. Sommige getuigen durven al ter plekke 112 te bellen, maar
;ooruit. Het is een begin. En niet iedereen heeft talent voor helden-
om.

En omdat ze de mond vol hebben van leefbaarheid laten onze be-
stuurderen zich niet op open dagen rondvliegen, terwijl de gewone
burgers het nakijken hebben. Want dat hebben die gewone burgers
al vaak genoeg.

In de grote stad kun je je portemonnee kwijtraken. Waardoor een

junk misschien een paar gelukkige momenten beleeft.

Maar in Gilze-Rijen zijn het je illusies die gerold worden waar je bij
staat.

En dat doet pas echt pijn.




