ALEXANDER SCHOONEBEEK

1 mei

AFGELOPEN ZATERDAG was het 1 mei.

Niks van gemerkt.

Vroeger, ja, toen stelde de Dag van de Arbeid nog wat voor. Ik
herinner me uit die dagen hoe rood Gilze-Rijen dan onder de toren
van het gemeentehuis samenschoolde teneinde de klanken van de
Internationale te aanhoren. En met gebalde vuist en niet helemaal
tekstvast de woorden van Henriétte Roland Holst erbij te declameren.
Play-backen bestond nog niet.

En ze waren er dan allemaal. Onder leiding van Lau Lavooij. Die ook
toen al de rode horden aanvoerde.

Sommige dingen moet je niet veranderen.

En toch blijft er niet veel hetzelfde. Op advies van de hartchirurg van
Vic Haagh mogen er geen socialistische strijdliederen meer uit de
klokkentoren klinken. Op 30 april wel het Wilhelmus, omdat daar-
voor geen erkende allergie bestaat. Maar op 1 mei niet de Interna-
tionale. Terwijl Jan de Jong daar een tijdje terug nog wel zo leuk
pesterig op aangedrongen heeft in de raad. Maar na de reanimatie
van Vic Haagh besloot de raad genade voor recht te laten gelden.
1 mei af door de achterdeur.

En daarom liep afgelopen zaterdag heel links Gilze-Rijen weer een
beetje onwennig met zijn ziel onder zijn arm.

Ik zag Lau Lavooij wat verloren op en neer fietsen, driftig speurend
naar enig teken van revolutionair leven. Tevergeefs. Zelfs geen arme,
waar ie wat brood aan kwijt kon.

Jaap ten Have en Jan de Jong hadden blijkbaar een intellectueel
debat georganiseerd. Ze zaten samenzweerderig aan een tafeltje bij
de Chinees aan het Raadhuisplein en leefden zich uit in dolle, doel-
loze, maar zeer academische ideeén. Met bami rames en kip, maar
zonder publiek. Wel met erg veel bier. Want de tijd dat een beetje
socialist tevens lid was van de Blauwe Knoop ligt definitief achter
ons.

Over vooruitgang gesproken.

En de achterban snoeide heggen, maaide het gras en bezocht tuincen-
tra. Het was tenslotte lekker weer.

Slechts op één plaats klonken d’oude strijdgezangen. Thuis bij Bets
Milani was het feest. Want Bets is gedecoreerd. Haar verdiensten zijn
dan uiteindelijk toch de Majesteit ter ore gekomen. Kwaliteit houd
je nooit echt lang verborgen.

En zo was het in Gilze-Rijen toch nog een beetje 1 mei.




