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ER LOPEN IN Nederland zo’n zevenduizend gemeenteraadsleden
rond, waarvan iets minder dan de helft met nog geen jaar ervaring.
En van die helft houden er ruim vierhonderd het inmiddels voor
gezien. Vijf procent van het totaal. Of twaalf procent van de nieuw-
komers. Als je het wat extremer wil stellen. -

In Gilze-Rijen lopen we aardig in de landelijke pas. Misschien is zes
nieuwe raadsleden van de negentien wat aan de magere kant, maar
ach.

Ze zitten er allemaal nog.

En dat baart mij zorgen.

Want zo blijft Gilze-Rijen wel erg achter bij de landelijke trend. En
dat kan niet! Om in de grote-mensenwereld mee te tellen, moet er
iemand weg.

Maar wie?

Laten we de kandidaten even doornemen. In alphabetische volgorde.
Dat u mij niet van vooringenomenheid verdenkt.

Eén: Kees Caspers. Zakenmannetje, dat graag zakenman wil zijn.
Jongere uitgave van Bert Wagemakers. Lijkt jong en enthousiast,
maar is het, denk ik, geen van tweeén. Nou stam ik natuurlijk wel uit
de jaren zestig en dat heeft mij getekend. Maar zo’n vroegoud kind
als Kees? Ik weet het niet. Als-ie een ander speeltje ziet, is-ie weg..
Twee: Adje Haagh. Nog zo’n kind. Misschien iets gedrevener dan die
jJjonge onderzoeker van de vvp, maar ontegenzeglijk een kind. En de
Jeugd keert zich massaal af van de politiek. Ook een goeie afvalkandi-
daat, derhalve. :
Drie: Jaap ten Have. letsje ouder, maar nog wel volop in de puberteit.
Een lastig ventje met dito principes. Bereid om als elke leeftijdgenoot
af en toe eens flink met de deuren te slaan. Maar eens is de maat vol,
vrees ik. Qok een kanshebber.

Vier: Jan de Jong. De oudere broer van Jaap. Zo eentje die het
allemaal wel gezien heeft. Kan meesterlijk verveeld om zich heen
kijken. Heeft nog net geen goed boek bij zich tijdens de vergaderin-
gen. Een stevige kandidaat voor de afvalbokaal.

Vijf: Gérard van Lisdonk. Is met voorkeurstemmen gekozen en zulke
adel verplicht. Bovendien inmiddels de vijftig gepasseerd, dus in
rustiger vaarwater terechtgekomen. Zou je denken. Volgt zijn fracne-
voorzitter echter trouw. Dus als Adje opstapt, hebben we er in één
klap twee.

Zes: Bert Wagemakers. Het is gek, maar hoe verder je in het alphabet
komt, hoe ouder ze worden. Waarmee ook die indeling niet neutraal
meer is. Wagemakers is een zakenman, van het type dat zich graag
‘zakenmannetje’ laat noemen. Een don’t-call-us-we’ll-call-you-libe-
raal, met wie het kwaad kersen eten is, als de rentabiliteit onverhoeds
daalt. Oudere uitgave van Kees Caspers. Zo lang er winst gemaakt
wordt, blijft hij.

Goede kandidaten, derhalve. Maar net als hun oudere collega’s wel
een tikkie besluiteloos. Ik ben bang dat we met hen de landelijke lijn
niet halen. In Gilze-Rijen blijven ze gewoon zitten. Misschien zijn die
stoelen te comfortabel. Kan daar niet eens een sadistische ontwerper
naar kijken?




