ALEXANDER SCHOONEBEEK

Verbaal belang

DE LAATSTE RAADSVERGADERING van het jaar was bijna niet de
laatste geweest. Het blééf duren. Vijfentwintig punten op de agenda
en na een heel uur was er al eentje afgewerkt. Gedegen.

Maar die nieuwbouw, die komt er. U kunt gerust zijn. Zelfs de vvb was
er nou ineens voor. Alleen nd de oostelijke rondweg.

Dat wel.

En verder sudderde het zo een tijdje door. Zodat ik de kans kreeg om
wat te mijmeren. En zo kwam het dat ik me afvroeg hoe ze bij Locaal
Belang met elkaar communiceren. Want ik neem aan dat ze in zo'n
vergadering een beetje hun best doen om er iets van te maken dat met
wat goede wil voor Nederlands kan doorgaan.

Of, om Bertus van Kaathoven te citeren: ‘Met inachtneming van het
vorenstaande, stemmen wij in.’” Waarna hij even zweeg, om er vervol-
gens trots aan toe te voegen: ‘Heb ik dat mooi gezegd, of niet?’ Nou
mag je op die publieke tribune niks zeggen, maar wat was ik graag
opgestaan. _

Nee, beste Bertus, had ik willen roepen, dat heb je helemaal niet mooi
gezegd. Want hij bedoelde: onder bovengenoemde voorwaarden stem-
men wij in. En hoewel mijn versie maar op twee, drie plaatsen afwijkt
van het origineel, betekent het toch wel wat anders. En bij benade-
ring zelfs, wat Bertus bedoelde.

Maar ach, laat ik niet flauw doen. Want Bertus is wel de communi-
catief meest begaafde Locale Belangenbehartiger. Beter nog dan dat
voorlezende call-center dat sinds maart de gelederen is komen ver-
sterken.

En zeker beter dan de beide uitvinders van het Locale Belang Johan
Gillis en Cees. B. Maar hoewel de laatste er weer een onbedaarlijke
puinzooi van maakte, ging de prijs van de avond toch naar de immer
z0 goedmoedige fractievoorzitter. Bijna had ik het gemist. Maar een
ongemakkelijk gegiechel van Bets Milani, die voor mij zat, maakte mij
opmerkzaam op dit mooie moment.

Ga zitten. Hou je vast.

‘We moeten de kar niet achter de wagen spannen.’

Nou? Heb ik teveel gezegd? Is ie mooi of niet? En vooral: zie je 'm
bezig?

Gelukkig nieuwjaar.




