ALEXANDER SCHOONEBEEK

Kleine boodschap

Ik voel me gedupeerd.

U wist dat misschien niet, maar ik ben lid van de Gilze-Rijense
Columnistenkring. Dat is een vrij klein, maar select gezelschap van
schrijvers in dag- en weekbladen. Het enige dat ons bindt, is dat wij
allen hier in de gemeente wonen.

| Elke zaterdagavond houdt de Kring zitting in De Boodschap. En dan
{ voelt u ons probleem: al een beetje aan.

Wij hebben namelijk een brief gekregen.

Ja.

Een heuse brief van het boodschappenbestuur. Waarin ik word aange-
sproken als ‘geachte gebruiker’. Hoe zouden ze dat weten’
Hebben ze soms medische rapporten van alle onderhuurders in het
archief? En hoe zouden de bejaarden van Kees Dikker dan aange-
schreven zijn? In ieder geval hebben ze wat mij aangaat wel gelijk.
Ik gebruik alles wat Korthals verboden heeft. Zodra hij weer iets
verbiedt, ga ik op pad. Dan mdet ik het hebben.

| Maar daar gaat het nou niet om.

In de brief schrijft het bestuur, dat zij van de gemeente een kleine
boodschap moeten worden. Een soort plasje van Scheifes. En daar
wringt het nu een beetje. Want in een kleine boodschap is geen plaats
meer voor de Gilze-Rijense Columnistenkring. Zo blijkt. Alles wat
klein is en op zaterdag komt, moet eruit. Daar heeft het bestuur geen
boodschap meer aan.

En klein zijn wij. Dat kan ik u verzekeren. Want hoewel ik tegen mijn
vrouw altijd poch, dat wij met een mannetje of twintig zijn, zit ik daar
meestentijds alleen. In een bezemkast.

Ja, je moet wat, als man op leeftijd. Ik zit al zes avonden thuis met mijn
computer te vergroeien, dus mag ik dan die ene avond?

Niet van het bestuur. Dat zegt mij gewoon eenzijdig de huur van de
bezemkast op. Zonder mijn mening te vragen. En dat vind ik tamelijk
onaardig. Maar het bestuur is niet te vermurwen.

Want een kleine boodschap is een kleine boodschap, zeggen ze.
En gezeik is gezeik. Zeg ik.

Ik protesteer!




