ALEXANDER SCHOONEBEEK

Groeten uit New York

Lieve Arda en Mariélle,

Bedankt voor de cheque. Het lijkt me een goede traditie, als jullie dit
soort bedragen achter mij aan blijven sturen. Want het leven in The
Big Apple is niet goedkoop. Vanochtend ben ik met de Staten Island
Ferry langs het Vrijheidsbeeld gevaren. Met als enig doel ooit eens
in dat beroemde veer te zitten. En gisteren heb ik de vergane glorie
op Long Island bezocht. Als je echt eens een dagje met tranen in je
ogen wil lopen: that’s the place to be.

Ik zit overigens in een bijzonder aardig hotel in West 10th Street,
vlakbij Fifth Avenue, midden in The Village. En dat is dan weer leuk,
omdat je er zo veel beroemde mensen tegenkomt. Als je daar gevoelig
voor bent, en dat ben ik, dan kun je je hier de hele dag vergapen aan
types, die je bij ons alleen maar in vakbladen als Story en Privé
tegenkomt. Jack Nicholson heb ik gezien. En Barbra Streisand. En ik
dacht ook Bob Dylan, maar dat weet ik niet zeker. Want ik spreek
niemand aan, dat begrijp je. Ik loop hier de godganse dag rond met
een blik als ware ik one of them.

Ik ben hier trouwens ook nog een oude vriendin-tegengekomen.
Ingrid Scheifes. Samen met echtgenoot Joost. Jammer.

Zij hebben mij niet gezien, want ze zaten achter mij in zo'n vreselijk
New Yorks restaurant in Hudson Street. lets met vis te eten. En
bijzonder kosmopolitisch te converseren. Zo helemaal thuis hier, zal
ik maar zeggen. Ze wilden nog naar de Tower en de Golden Gate
Bridge. En ook naar het Metropolitan Museum. Bingo, dacht ik. Een
van de drie goed! '

En toen ze het over een romantische nachtelijke wandeling door
Central Park hadden, vroeg ik me even af of ik niet in moest grijpen.
Ik heb het niet gedaan. Eens moet iemand zoiets toch overleven,
nietwaar? Dat was gisteren.

Ik heb ze vandaag niet meer gezien. Maar het is dan ook best groot
hier. Een wandeling van de Leuvenstraat naar het gemeentehuis is
er niks bij. Misschien kan Cees B., onze eigen superwethouder, In-
grids portefeuille erbij nemen na de vakantie.

Over portefeuilles gesproken. Zouden jullie de volgende cheque naar
Medellin, Colombia kunnen sturen? Want daar vlieg ik morgen heen.
Lijkt me ook best spannend. -

Hoe is het trouwens in Gilze-Rijen? Slecht weer, hoop ik. Ik zit
tenslotte niet voor niks een continentje verderop. En wordt er nog een
beetje op de winkel gepast? Nu ik heel B&W zo over de wereld
verspreid aan het tegenkomen ben?

Groeten aan iedereen in de Oranjestraat en de Van Brederodestraat.

Alexander S.



