ALEXANDER SCHOONEBEEK

Circuit

Raadsvergadering. Commissievergadering. B& W-vergadering. Geor-
ganiseerd overleg. Wandelgangenberaad. Petit Comité. Fractieberaad.
Fractievoorzittersoverleg. Secretarissenjaardag. Coalitievergadering. Be-
sluitenlijst. Notulistenrichtlijn. Nieuwjaarsreceptie. Memorie van toelich- §
ting. Cees Beenackers. Vragenuurtje.
Bondsraad. Ledenraad. Dageraad. Goede raad.
Wat hoort er in deze opsomming niet thuis?
Als u nog in het bezit bent van uw volledige 1.0Q. en niet in staat van
chronische dronkenschap verkeert, is het antwoord niet moeilijk. :
‘Tk hoor daar niet in thuis,’ roept u dan spontaan. En dat u gelijk hebt.
Wie gr wel in thuishoren? Jan de Jong en Stan van Beijsterveldt, bijvoor-
beeld. .
‘Alleen wie niet denkt, verandert nooit van mening,” opperde de eerste wel
erg origineel tijdens een raadsvergadering. Zeker te veel aforismen gele-
zen. Gelukkig was Stan van Beijsterveldt het daar niet mee eens: ‘Integen-
deel. Want wie wel denkt, verandert juist wel van mening,” opponeerde hij
driftig.
Professor Zonnebloem.
" Zulke mensen verdienen een vergaderend bestaan van middernacht tot
middernacht. Zeven dagen per week.
Wie er nog meer in thuishoort? Rennie Brouwer misschien.
‘Is het niet raar dat een nieuwe weg al na vijf jaar compleet gerenoveerd
moet worden?’ wilde een echte Gilzenaar in De Schakel weten. Waarna
Rennie omslachtig en na vijf schijnbewegingen stelde, dat de slijtage wel
eens aan het verkeer kon liggen. Misschien wel, ingenieur. M isschien wel.
En Ton Aarts en Lau Lavooij natuurlijk. Die zijn erin geboren. En ze
zullen erin doodgaan ook, in het vergadercircuit. In zesentachtig nog
elkaars doodsvijanden. Maar tegenwoordig de dikste maatjes, heb ik de
indruk. Als twee langgetrouwden, wier misselijk makende aversie gelei-
delijk aan omslaat in nauw verholen bewondering. -
‘Diejen Aarts is zo'n kwaje nog niet,” schijnt de kleine Zeeuwse wethouder
wel eens in een onbewaakt ogenblik te hebben uitgeroepen. En Aarts is het
op zulke momenten volmondig met hem eens.
Onlangs herinnerde NRC-Handelsblad mij aan een tamelijk verdrongen
voorval uit de rock-and-rollgeschiedenis. Door wederzijdse bewondering
fysiek gestimuleerd zijn Mick Jagger en David Bowie ooit samen in bed
beland.
‘En in een zeer compromitterende situatie aangetroffen.’
Ton Aarts en Lau Lavooij? De nummers één en twee van het Gilze-Rijense
rock-and-rollcircus?
Ik kijk nergens meer van op.




