ALEXANDER SCHOONEBEEK

Geen kunst

Hij wordt bedankt. ;

Had ik net een prettig stukje klaar, over handel met voorkennis, woe-
kerwinsten aan de Alphenseweg. En hoe de Gilze-Rijense gemeenteraad de
deugniet met een oprecht ‘Lang zal hij leven’ en een driewerf ‘Hoera’
begroet. Waarna de hij eenieder op gebak tracteert, dat door alle collega’s
welwillend aanvaard wordt, onder het motto: ‘Heden hij, morgen wij’.
Blijkt hij het niet gedaan te hebben! Zo meldt mijn ochtendblad.

Daar zit je dan. Weg leuk stukje. Had dat onderzoek nou niet een weekje
langer kunnen duren? ;

Ander onderwerp dan maar; zelfde vergadering.

Na de groepszang wordt tussen de koffie en de slagroom nog even de
cultuurnota behandeld. Precies twaalf minuten voor vijf jaar kunst- en
cultuurbeleid. De sigarettenschorsing over Achter de Tuintjes duurde lan-
ger. Maar het was wel een kunstig debat: ‘kunstraad’ en ‘kunstdebat’
(PvdA), ‘kunstbus’ (Gemeentebelang), ‘kunstprijs’ (Kern75), ‘compu-
terkunst’ (D66), ‘kunstbeleid’ (VVD). En natuurlijk: ‘kunstmest’ (Locaal
Belang), al kan ik dat laatste ook hebben willen horen. |
Maar de conclusie is duidelijk. Als het over kunst en cultuur gaat, bijt de
ganse raad in het zand. Wat op zich wel weer een aardig kunststukje
oplevert. Slechts één lid heeft het door. Zij pleit, al voor de zevenduizendste
keer naar ik begrijp, voor een onafhankelijke kunstraad. Niks politici. Weg
ambtenaren. Een raad, zo vrij als de kunst zelf. Daar hebben wij recht op.
Maar niet in Gilze-Rijen. Want daar is kunst: namaak. En cultuur: behoud.
Flauwekul, natuurlijk. Boekhouder Brouwer gaat hier over de kunst, En
dan weet je het wel. Eén citaatje, omdat het zo helemaal echt onze Rennie
is. ‘Het kunstdebat wordt in de commissie gevoerd. Een cultuurraad zal
eerder bezig zijn met de dingen van de dag. Effectbejag nastreven. De
politiek daarentegen...’

Tja. De politiek. Veel woorden, weinig inhoud, zo*klonk de burgervader
deze week plechtig in de kranten. ‘Het lijkt de cultuurnota wel,’ dacht ik
toen een ogenblik ondeugend. Veel nota, weinig cultuur. Je zou er buikpijn
van krijgen. En Rennie helpt niet echt. "

Slechts twee leden hebben iets gezegd, waar kunst en cultuur bij gebaat
zijn. Hun namen? Bets Milani en Herman Rdikers. Waarvoor ieders op-
rechte dank. ‘

En Jo Marinus? Die was al weg. Had wat te vieren. Een groots feest. Maar
Jja, als je zoveel verdient met speculeren, en dan nog wel zonder voorken-
nis, dan is zo’n feest...

Inderdaad: geen kunst.

Nog even iets heel anders. Ik mdet het kwijt. Want ik heb voor het eerst
sinds maanden Ingrid Scheifes weer horen spreken in de raad. Ze zel ‘voor’
toen ze ergens tegen moest zijn. Maar dat doet er niet toe. Ik heb haar stem
gehoord! En nog nooit iemand zo mooi ‘voor’ horen zeggen.

Ik ben bang dat ik verliefd ben.




