
Lakei aangehouden 

 

Om vlak voor de verkiezingen de affiches nog eenmaal goed op de grote plakborden te hebben, 

gingen twee PvdA-leden ’s avonds laat (zeg maar ’s nachts) in Rijen op pad. Met de sleutels nog in 

het contactslot, inspecteerden ze snel de borden en plakten waar nodig nieuwe affiches op. Terwijl 

ze bezig waren, zagen ze plotseling iemand die er uit zag als een lakei (het was carnaval!), er met de 

auto vandoor gaan. Politie gebeld en die zocht natuurlijk naar een lakei en vond die. Maar dat bleek 

later iemand te zijn die nergens van wist. Verkeerde lakei dus.  De echte dader/lakei is nooit 

gevonden. Hij had gelukkig wel, zo bleek na enkele uren, de auto een paar straten verderop in goede 

staat achtergelaten. 


