
 

 

Bij pagina 22  - Wie was Lieneke Willemen? 

 

Lieneke Willemen – baker in Rijen 

Lieneke Willemen uit Rijen hoefde in 1914 niet meer voor haar eigen kinderen te zorgen. Ze 
waren allemaal de deur uit. Dat gaf haar de ruimte om in haar eigen dorp aan een nieuwe 
loopbaan te beginnen: die van baker, de tegenwoordige kraamverzorgster. Ze was toen 51 
jaar. In haar beginjaren had het dorp nog geen eigen arts en werkte ze samen met dokter 
Hoeks uit Gilze. Vanaf 1920 werd dat dokter Van Glabbeek uit Rijen. Lieneke heeft heel wat 
kinderen mee op de wereld helpen brengen. In de kraamtijd verzorgde ze moeder en kind en 
de andere kinderen uit het ‘kraamgezin’. En dat waren er in die tijd meestal heel wat; de 
gezinnen waren groot. Lieneke ging altijd op de fiets of te voet naar het kraamgezin en 
werkte in haar bekende ‘outfit’, een zwarte jurk met daaroverheen een bonte schort.  
In 1930 ging haar opvolgster Toos Aarts aan het werk en Lieneke stopte. Ze overleed in 1951. 
In 1997 werd er in Rijen een straat naar haar genoemd. 
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